
1 
 

 
GROENE TUINKERK 

Rotterdam-IJsselmonde 
 

P I N K S T E R E N 

zondag 28 mei 2023 

 

‘IN ALLE TALEN’ 

 
  



2 
 

 

Aan deze dienst werken mee: 

 

Voorganger:  ds. Hermie Hummel 

Organist:   Wim Smit 

Ambtsdrager:  Bram van Splunter 
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Voor aanvang van de dienst zingen wij: 

 

1) Geest van hierboven (lied 675, 1) 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht. 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht. 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja. 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja. 

 

2) Er komen stromen van zegen..(Joh. d H 57)    
 
1.  
Er komen stromen van zegen,  
dat heeft Gods Woord ons beloofd;  
stromen verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft  
(Refrein)  
Stromen van zegen  
komen als plasregens neer.  
Nu komen drupp’len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.  
 
2.  
Er komen stromen van zegen,  
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:  
op de valleien en bergen  
zal er nieuw leven dan zijn.  
(Refrein)  

 
3.  
Er komen stromen van zegen,  
zend ons die heilstroom nu neer.  
Geef ons die grote verkwikking;  
geef z’ ons voortdurend, o Heer!  
 
(Refrein)
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VOORBEREIDING 

 Welkom en mededelingen 
  

 Intochtslied : Dit is een morgen…(lied 216) 
216:1 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
216:2 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

216:3 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
 Moment van stilte, drempelgebed in beurtspraak,  

bemoediging en groet: 
 
Vg     Openen wij ons hart voor de Geest van God, in een ogenblik van stilte 
           (…..) 
Vg     Wij wachten op de heilige Geest 
A       ALS TAAL DIE MENSENTALEN BINDT 
Vg     tot weg naar onderling begrip. 
A       KOM GEEST VAN GOD, LAAT ONS VERSTAAN. 
Vg     Wij wachten op de heilige Geest 
A       ALS ADEM VAN HET LEVEN ZELF 
Vg     die dode stof tot leven brengt. 
A       KOM GEEST VAN GOD, BLAAS LEVEN IN.        (bij lied 692) 
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Vg      Onze hulp is in  de naam van de Eeuwige 
A        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg      En genade zij u en vrede, van de Drie-Ene God: 
          Vader, Zoon en heilige Geest.  
A        AMEN. 
 

 Zingen Klein Gloria:  
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

(wij gaan weer zitten) 

 Inleiding op de dienst:  IN ALLE TALEN 
 

Het Pinkstervuur wordt aangestoken 
 

 Declamatie: ‘Geschenk uit de hemel’ (tekst: lied 702) 
 

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: 
fakkel doorgegeven, 
woord om mee te leven, 
wijzer op de lange duur. 
Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 
talen om te spreken 
van Gods levensteken. 
Woord dat klopt en vindt gehoor. 

 

 Gedicht: ‘Mij spreekt de blomme’ (van: Guido Gezelle)  
 

Mij spreekt de blomme een tale, 
mij is het kruid beleefd, 
mij groet het altemale, 
dat God geschapen heeft! 
 

 Uitleg liturgische schikking 
 

 Openingsgebed  met gezongen acclamatie 333 na elke bede 
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 Lofprijzing 
 Zingen groot gloria: Samen in de naam van Jezus…  

(lied 218, 1 en 2 Evang. Liedbundel) 
 

  1. Samen in de naam van Jezus / heffen wij een loflied aan, 
      want de Geest spreekt alle talen / en doet ons elkaar verstaan. 
      Samen bidden, samen zoeken, / naar het plan van onze Heer. 
      Samen zingen en getuigen, / samen leven tot zijn eer. 
 
  2. Heel de wereld moet het weten / dat God niet veranderd is 
      en zijn liefde als een lichtstraal / doordringt in de duisternis. 
      ’t Werk van God is niet te keren / omdat Hij er over waakt 
      en de Geest doorbreekt de grenzen / die door mensen zijn gemaakt. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 Gebed van Pinksteren bij de opening van het Woord 
 

 Schriftlezing OT: Genesis 11:1-9   
 

Babel  

11 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de 

mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, 

en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei 
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blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken 

gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een 

stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd 

maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar 

toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de 

mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal 

een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het 

begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 
7Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen 

teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8De HEER 

verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad 

werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de 

HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van 

daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. 

 
 Samenzang: Kom heil’ge Geest, Gij vogel Gods (lied 680, 1,2,4) 

 
680:1 

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 
680:2 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

680:4 

Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
 
 
 

 
 Pinksterevangelie-lezing: Handelingen 2: 1-16 

 
De komst van de heilige Geest  

21 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 

dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen 

een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 

van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en 

begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 

Geest werd ingegeven. 
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5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 

ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze 

raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere 

leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 

verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 
8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en 

de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 

gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 

wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 
12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 

heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 

wel dronken zijn.’  

Toespraak van Petrus  
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, 

verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van 

Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.  

 
 Samenzang:  Wij leven van de wind…(lied 687, 1, 2) 

1. 

Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 

 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 
3. 

Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
 

 Pinkstermeditatie:       ‘IN ALLE TALEN’ 
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 Orgelspel 

 

 Samenzang: ’t is feest vandaag.…(lied 683) 
 
683:1 

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
683:2 

Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 

683:3 

Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
683:4 

De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

 Dankgebed en voorbeden  
met gezongen pinksteracclamatie 925 na elke bede –  
(organist speelt melodie een keer voor) 
 

 
 

 Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader   
 

 Inzameling van de gaven: ‘Pinksterzending’ 
voorafgegaan door een toelichting 

 
 Zingen slotlied (staande): Dank, dank nu allen God…(lied 704, 1, 3) 

 
704:1 

Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
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704:3 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

 Wegzendingstekst 

 

 Pinksterzegen 

met gezongen  amen: lied 415,3 

 

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

GEZEGENDE PINKSTERDAGEN! 

 
 
 

Bij de uitgang wordt een presentje uitgedeeld 
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